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ORDE VAN DIENST 

OM TE BEGINNEN 

 
Orgelspel voor de dienst  
 
Welkom, bemoediging en gebed van toenadering– door de 
ouderling van dienst  
 

o: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft,  

o: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A: en niet loslaat het werk van zijn handen. 
 
o: (…) 

 Vernieuw ons naar het beeld van Christus 
A: opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn  
en U mogen liefhebben en dienen  
met al onze krachten.  
Amen. 

 
Orgelspel: ‘Komt ons in diepe nacht ter orde’ (LB 489: 1) 

Komt ons in diepe nacht ter ore: 
de morgenster is opgegaan, 
een mensenkind voor ons geboren, 
‘God zal ons redden’ is zijn naam. 
Open uw hart, geloof uw ogen, 
vertrouw u toe aan wat gij ziet: 
hoe ’t woord van God van alzo hoge 
hier menselijk aan ons geschiedt. 

 
Groet - door de voorganger  
  v: De vrede van de Heer is met u! 
  A: Zijn vrede is ook met u.  
 
Epifanie 
 



  

Luisterlied (cd): Psalm 72 (Huub Oosterhuis, 150 psalmen vrij / 
Antoine Oomen): 

Er zou van godswege een koning,  
een koning komen – een koning!  
Om orde te stellen op zaken:  
onkreukbare rechtspraak voor allen,  
opgetild de vernederden,  
vreemdeling geëerbiedigd,  
mensenrechten gewaarborgd:  
van godswege een koning. 
 
Vrede de bergen de dalen  
vrede het graan op de akker  
schoven gerechtigheid, brood  
op de planken der armen.  
Er zou een helper, een godmens –  
arme, je schreeuwde om hulp,  
nu is je helper gekomen  
vrouwe, hier is uw helpman. 

 
Er zou, als dauw over rozen,  
genezing zijn voor de zieken,  
grote schoonmaak van zielen  
vrijkoop van kostbaar bloed:  
uittocht uit slavenhuizen  
tirannen van hun tronen 
een thuisland voor de ontheemden  
een taal van vrede en hoop. 
 
Er zou een gezalfde komen  
op de rug van een ezeltje  
overal heen waar mensen  
worden geschonden – hij zou  
hun wonden verbinden, hun ogen  
doen op-lichten, hij zou  
de wanhopigen zoeken 
hij zal ons zoeken en vinden. 



  

 
Vrede de kopermijnen  
vrede de olievelden  
vrede de zwanenmeren  
vrede de regenwouden  
zou het worden godweet –  
vrede de naam van die koning,  
moge zijn koninkrijk bloeien,  
vrede voor jou en voor jou 
 
zou het worden en blijven  
mensen tot rust gekomen  
pleinen hemelse vrede,  
amen zou het, ja amen. 
 
Wij die dit zingen, wat zullen  
wij hopen, huilen en smeken? 
 
Kom toch haastig, vandaag nog  
 
en dood zal niet meer zijn. 

 

RONDOM HET WOORD 

 
Schriftlezing: Matteüs 2: 1-12 - door de lector 
 
Orgelspel: ‘Betlehem, o uitverkoren stad’ (LB 498: 1, 3 en 4) 

1 Betlehem, o uitverkoren 
stad in ’t veld van Efrata, 
in u is een vorst geboren 
als een nieuwe Jozua. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 
 
3 Heft uw hoofden, kleine mensen, 
als uw nieuwe koning komt. 
Hij doorbreekt de oude grenzen, 



  

Hij maakt recht wat is gekromd. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 
 
4 Trouw en goedheid zullen wonen 
in het land dat Hij bemint. 
Vorsten, heersers, machten, tronen 
zullen buigen voor dit kind. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 

  
Woorden bij het WOORD: ‘In het geheim geloven’ (Tomáš Halík) 
 
Orgelspel: Psalm 72: 5  

Leve de koning in ons midden, 
geef hem Arabisch goud. 
Laten wij dagelijks voor hem bidden, 
nu hij de scepter houdt. 
Het veld zal blinken van het koren. 
Men zal het als een woud 
zelfs op de bergen ruisen horen, 
het ganse land is goud. 

 
Afscheid van Jan Bouwhuis en Margreet Vierhouten als 
ambtsdrager 
 

GEBEDEN EN GAVEN 

 
Diaconale mededelingen - door de diaken van dienst 

- Kerk en diaconie 
- Artsen zonder grenzen 

 



  

Hulpverleners van Artsen zonder grenzen zetten zich elke dag 
keihard in om wereldwijd medische zorg te geven aan mensen die dit 
het hardst nodig hebben. Artsen zonder grenzen geeft deze hulp 
onafhankelijk van politieke, religieuze en economische belangen. Zij 
kunnen dit werk alleen doen dankzij steun van mensen zoals u.  
Geef gul deze dag. 
 
Gedachtenis, waarbij orgelspel: ‘Niemand leeft voor zichzelf’ (LB 
961) 

Niemand leeft voor zichzelf 
niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven 
voor God onze Heer, 
aan Hem behoren wij toe. 

 
Gebeden  
 

GEZEGEND VERDER 

 
Orgelspel: ‘Een ster ging op uit Israël’ (LB 496: 1 en 3) 

1 Een ster ging op uit Israël 
na duizend en één nacht. 
Een oud verhaal werd doorverteld, 
een lied klonk onverwacht. 
Dit was het uur van onze God, 
een mensenzoon gelijk, 
die onze naam draagt en ons lot, 
die nacht begon zijn rijk. 
 
3 Gij morgenster en mensenzoon, 
breng ons de nieuwe tijd, 
waarin de wereld wordt bewoond 
door uw gerechtigheid. 
Dan is uw heil aan ons geschied, 
u allen even na, – 
dan zingt de schepping weer dit lied 
tot in de gloria. 



  

 
Zegen 
 
Orgelspel na de dienst 

---------------- 

 
 
 
MEDEDELINGEN 
De bloemengroet gaat naar  
(Okkenbroek) 
Mevr. W. Twellaar-Dijkerman, Oostermaatsdijk 
 
 
 
 
 

 


